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Duizend jaar?
door Arie van der Stoep

Daarover is al heel wat gediscussieerd! Jezus komt terug. En wie de gebeurtenissen in de wereld
ook maar enigszins volgt en vergelijkt met de Bijbel, weet dat dit grote moment steeds meer
nadert. En dan gebeurt het!

Hij verschijnt. Niet als een machthebber die opstaat uit de volken, maar op dezelfde wijze als Hij naar
de hemel ging: op de wolken. Met grote macht en majesteit! (1)

Er zal dan van alles gebeuren. En één van de meest in het oog springende dingen die de Bijbel steeds
weer noemt, is dat, voorafgaand aan het oordeel en de komst van een nieuwe aarde, er onder zijn
leiding op déze aarde eerst nog een periode zal aanbreken van grote vrede. (2)

Hoge leeftijd

Hij zal koning zijn. Niet alleen over Israél, maar zijn regering zal zich uitstrekken over heel de aarde. (3)
Er zullen geen oorlogen meer zijn. (4) En geen IS. Salomo’s regering van vrede was daarvan een
voorafbeelding. En Israél, dat Hem dan zal hebben aanvaard, zal een zegen zijn voor alle volken, samen
met allen die aan Jezus toebehoren. Dat wordt geprofeteerd. (5)

Ja, en tenslotte wordt dan aan alle profetieén daarover nog die ene, heel bijzondere openbaring
toegevoegd aan het slot van de Bijbel: zijn regering zal duizend jaar duren. (6) Daarover kun je met
elkaar redetwisten. Maar je kunt het ook simpel geloven, zoals het er staat.

In het laatste geval kunnen we ons daar eenvoudig over verheugen en uitzien naar wat God gaat doen.
Dingen waartoe alleen een groot God in staat is. Zoals, naast die wereldwijde vrede, de hoge leeftijd
die mensen dan zullen bereiken. (7) En Jerusalem, dat een voorafschaduwing zal zijn van het komende
hemelse Jerusalem. 8) En nog veel meer.

Meehelpen

Wat een genade van God, dat Hij op deze wijze aan de mens een voorportaal biedt van de eeuwigheid,
een voorafbeelding van de nieuwe aarde, bestemd voor ons en voor allen die dan Jezus nog zullen
aannemen als hun redder en Heer. Een extra kans dus om zich te bekeren en Gods liefde en waarheid
te aanvaarden.

Duizend jaar! En al die tijd zullen we al mogen leven in de voortdurende tegenwoordigheid van Jezus,
onze Heiland en God. Dat wordt geweldig: Jezus zien en bij Hem zijn! En we zullen mogen meehelpen
om zijn wereld-van-vrede, het Koninkrijk der hemelen, vorm te geven. (6)

Uit de Bijbel:

(1) Lucas 21:27.

En dan zullen zij de Zoon van de mens (= Jezus - AvdS) zien komen op een wolk, met grote macht en

heerlijkheid.

2) Psalm 72:7-8.



In zijn dagen bloeie de rechtvaardige

en grote vrede, totdat er geen maan meer is.
Hij heerse van zee tot zee,

van de Rivier tot de einden van de aarde.

3) Micha 5:1, 3-4a.

En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een
heerser zal zijn over Israél en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen van de eeuwigheid.

Dan zal Hij staan en hen weiden in de kracht van de Heer, in de majesteit van de naam van de Heer, zijn
God; en zij zullen rustig wonen, want nu zal Hij groot zijn tot aan de einden van de aarde en Hij zal vrede
zijn.

Zacharia 14:9a.
En de Heer zal koning worden over de gehele aarde.

4) Micha 4:3.

En Hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspreken over machtige natién tot in verre landen. Dan
zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen
een ander volk het zwaard opheffen en zij zullen de oorlog niet meer leren.

(5) Micha 5:6.
En het overblijfsel van Jakob zal te midden van vele volkeren zijn als dauw van de Heer, als regenstromen
op het groene kruid, ...

(6) Openbaring 20:6.

Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood (= de
eeuwige dood en ondergang in de ‘poel van vuur’ - AvdS) geen macht, maar zij zullen priesters van God
en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, (die) duizend jaren.

(7) Jesaja 65:20.

Daar zal niet langer een zuigeling zijn, die slechts weinige dagen leeft, noch een grijsaard, die zijn dagen
niet voleindigt, want de jongeling zal als honderdjarige sterven, zelfs de zondaar zal eerst als
honderdjarige door de vloek getroffen worden.

(8) Jesaja 66:12-13.

Want zo zegt de Heer (over Jerusalem - AvdS): Zie, Ik doe haar de vrede toestromen als een rivier en de
heerlijkheid van de volken als een overvolle beek; dan zult gij zuigen, gij zult op de heup gedragen en op
de knieén gekoesterd worden. Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten, ja, in Jerusalem zult
gij getroost worden.
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